
Tekening Tobias in poëzieboekje voor Eva jaar 2000 Tekening papa in poëzieboekje voor Eva jaar 2000

Tekening Eva  1ste middelbaar



“Uitleg Poëzieboekje”: Eva 7 jaar: Ah, jij hebt die vis van ons papa nagetekend? 

Tobias 9 jaar: (verontwaardigd en overtuigd) Nee! Ik heb die vis zelf getekend! 

(toont de verschillen met de 

vinger) Kijk maar, die van ons 

papa heest een tong en die 

van mij niet! En ik heb ook 

een visser en een hengel! 

En….. (Tobias tekende zijn 

tekening op de achterkant 

van de pagina van de karper 

van papa. Nadat zijn tekening 

klaar was kon hij het niet laten 

om deze mooier te maken 

met een kartelschaar. Dit had 

als gevolg dat er een stukje 

van papa's tekening geknipt was en kon hij zijn impuls niet

inhouden om een reactie te schrijven op de tekening van Tobias.)

Nu ben je aan de overkant

Ik ben blij je te hebben gekend

Daar aan de overkant

Is er misschien ook wel zand

En hopelijk is het daar even plezant

Als hier op het strand zonder zonnebrand

Waar je ook bent

Jij bent wie jij bent

Nu niet meer bij ons

Ik ben blij je te hebben gekend

Zwem maar naar de overkant

We laten je wel gaan

Al zeilend naar de overkant

Naar ‘t eeuwige bestaan

De zon komt op in de ochtend

Gaat weer onder met de nacht

Wisselt met de maan

Die straalt tijdens de wacht

Leef en laat leven

Met, of zonder beven

Ik ben wie ik ben

En jij bent wie jij bent

Tobias Aerden  -  Eva Aerden

Aandenken aan het leven van

Karel Aerden
* 8 november 1961   -   †  5  juni 2025

Hij zal altijd verder leven in de harten van

Tobias

Eva zijn kinderen

Mia mama van zijn kinderen

Leo 
Anne 

De rest van de familie deelt mee in dit verdriet.

Wij hebben in intieme kring afscheid genomen en 

hem een plaatsje gegeven in het columbarium

op de begraafplaats van Essen-Statie.

zijn broer en zus


